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Nieuwsbrief – December 2023 

We wensen u gezegende Kerstdagen toe en al het goede voor 2024! 
 
We leven toe naar Kerst. De geboorte van Jezus gedenken we in een 
wereld die vol is van geweld en onrust. Maar God regeert, Hij bouwt 
Zijn koninkrijk, vandaag en tot in eeuwigheid.   
Wij vragen om uw hulp en uw gebed. ‘Laat ons uw genade zien, Heer, 
onze God en bevestig het werk van onze handen!’ (Psalm 90)  
Misschien bent u in de gelegenheid nog een extra gift te geven deze 
maand? Het doel ziet u aan het einde van deze nieuwsbrief. 
Blijft u ons aub volgen en steunen. Hartelijk dank! 
 

 
 
 
Jongerenreis naar Oekraïne 19-26 oktober 2023 
3 jaar geleden was er al een plan  om met een jongerengroep 
vanuit Meppel naar Oekraïne te gaan. Vanwege Covid en de 
oorlog was dat tot nu toe niet mogelijk. Maar dit jaar kon het 
wel doorgaan! In de herfstvakantie gingen we met een groep 
van 14 jongeren en 9 wat ouderen naar Oekraïne.  
Voorzien van gereedschap en geschonken verzorgings-
artikelen en hobbymaterialen kwamen we na een lange reis 
op onze bestemming aan. Jurjen en Ruth voegden zich bij 
ons in Nagydobrony.  
Het kindertehuis ‘de barmhartige Samaritaan’ was de 
uitvalsbasis. Hier lagen verschillende klussen te wachten. 
Achter het gebouw waren 2 vrachtauto’s met boomstammen leeggestort. Deze moesten netjes opgestapeld 
worden om te drogen voor de winter. Bij de hoofdentree van het kindertehuis werd een nieuwe betonnen oprit 
aangelegd. De 40 fietsen zijn allemaal weer nagekeken: banden gelapt, remkabels hersteld, licht gemaakt. In het 
kindertehuis is een kinderkamer gesausd en behangen. 
Bij een dagopvang voor gehandicapten werd een afrastering geplaatst over 400 meter, zodat herten en zwijnen 
buiten de boomgaard blijven. In een school in het Romadorp Szernye is door een deel van de groep een klaslokaal 
opgeknapt. In plaats van knalgroen zijn de wanden daar nu zacht beige en bruin en hangt er LED verlichting! 
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Naast het klussen was er tijd om met de meisjes leuke dingen te doen: knutselen, een speurtocht, nageltjes 
lakken, schilderen, de haren doen. Dansen op muziek van de Snollebollekes of K3 is internationaal! De kinderen 
en ook wijzelf hebben hier enorm van genoten! 
Deze kinderen (vanaf 0 jaar) hebben uiteraard allemaal hun eigen, vaak trieste geschiedenis en zijn vaak liefde en 
aandacht tekort gekomen. Het was heerlijk om daarin iets te kunnen betekenen. 

 

 
In het dorp Nagydobrony staat ook een middelbare school met een internaat. Dit was 

ons onderdak voor deze week en we genoten hier ook van de warme maaltijden. De aanwezige studenten 
daagden ons ’s avonds graag uit voor een potje volleybal.  

http://www.small-miracles.nl/
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We hebben ook een paar uur doorgebracht op een Romakamp. De weg er heen is vol kuilen en gaten en in de 
berm liggen bergen afval. Geen geasfalteerde wegen hier en in elkaar geknutselde huisjes van hout en doeken en 
een golfplaten dak. Wel vaak met een mooi kerkje of een schoolgebouw, met hulp uit Nederland gerealiseerd. 

 
Bijzonder was het, met name voor de jongeren in de groep, om dit met eigen ogen 
eens te zien en je in te denken hoe mensen aan de rand van Europa leven, zo anders 
dan wij. Wat ben je dan weer dankbaar voor je eigen comfortabele huis. 
Moe en voldaan keerden we op 26 oktober veilig terug naar Nederland. Nu hebben we 
alleen de foto’s nog.. Er zijn plannen om DV 
in de herfstvakantie 2024 weer te gaan! 
 

Romakampen 
De toestemming voor peuterspeelzalen en huiswerklassen op Dimizö en Telek is ingetrokken vanuit de overheid. 

Scholen sluiten of samenvoegen kosten de overheid minder geld. Er zijn minder mensen op de kampen aanwezig, 

ongeveer de helft van de bevolking is weggetrokken. Dit is ook te merken op de scholen. Klassen - scholen die 

samengevoegd moeten worden, maar ook leerkrachten die vertrokken zijn en vervangen moeten worden. Ook 

voor de projecten voor ROMA onderwijs spelen deze problemen. Small Miracles probeert in samenwerking met 

andere instanties en lokale medewerkers zoveel mogelijk onderwijs aan te blijven bieden voor de ROMA 

kinderen.  
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Kindertehuis 
In het kindertehuis worden nog regelmatig nieuwe meisjes aangemeld, in november zelfs 5 meisjes in een week, 
waaronder 3 zusjes. We zijn er van overtuigd dat zij met veel liefde worden opgenomen in de groepen. De kinderen 

in het tehuis gaan zoveel mogelijk naar school en maken best lange dagen. Vaak zijn ze pas 
om 16 uur weer thuis en is er ook nog huiswerk. Verder hebben ze ook huishoudelijke 
taken in het kindertehuis te doen. We zijn tijdens de jongerenreis getroffen door de goede 
en liefdevolle sfeer die er is in het kindertehuis.  
 
Veel meisjes in het kindertehuis hebben trauma’s uit het verleden en meer hulp zou 
daarbij gewenst zijn. Het zou mooi zijn als er bijv. via Hogescholen mogelijkheden zouden 
zijn voor stages in Oekraïne. Deze instellingen hebben vaak wel ervaring met 
internationale stages.  De taal is daarbij natuurlijk wel een barrière. We staan open voor 
tips of suggesties. 
Overigens heeft Kerk in Actie van de Protestantse kerk momenteel een actie lopen voor 
psychosociale hulp en traumahulp voor kinderen in Oekraïne.  

 
 
 
 
Gezin Jurjen en Ruth 
Ruth is met Rebekka en Hanna een week op familiebezoek geweest in de herfstvakantie. Jurjen vloog in een 
weekend heen en weer om zijn 100-jarige oma persoonlijk te kunnen feliciteren. Een goede reden! 
Rebekka is nu 10 jaar en Hanna bijna 7 jaar. Ruth geeft alle 
ochtenden les op een kleuterschool in Hongarije, waaronder 
Engelse les. Jurjen gaat wekelijks enkele dagen naar Oekraïne en 
is dan veel in het kindertehuis. 
 
Met het oog op de toekomst wordt er nagedacht over 
opvangplekken in Hongarije voor de oudere meisjes uit het 
kindertehuis. In Hongarije zijn voor hen betere kansen om te 
studeren of een vakopleiding te doen. Daarnaast kunnen ze 
leren om op zichzelf te wonen. Bij het huis van Jurjen en Ruth in 
Hongarije is ruimte om eventueel woonplekken te realiseren 
bijv. in tiny-houses. Dit plan staat nog in de kinderschoenen en 
vraagt uiteraard om een goede financiële basis.  
 
 
 
 
Transporten 
Veel hulporganisaties stoppen voorlopig met het vervoeren van gedoneerde spullen naar Oekraïne. Tot nu toe 
konden humanitaire goederen redelijk eenvoudig de grens met Oekraïne over worden gebracht, maar nieuwe 
regels maken dit voor onder meer Nederlandse vrijwilligersorganisaties vrijwel onmogelijk. 
Oekraïne voert de regels per 1 december in om de zwarte markt en btw-ontduiking tegen te gaan. Tussen de 
hulpgoederen kwam ook ongewenste handelswaar ongezien het land in. Hulpgoederen moeten voortaan 
nauwkeurig geregistreerd en getraceerd worden. Dit heeft ook voor onze stichting gevolgen. Wij gaan geen grote 
spullen meer opslaan en naar Oekraïne brengen. Wel blijft kinderkleding, met name voor meisjes, welkom.  
 
Voorlichting 
In Emmen hebben wij kortgeleden op een Seniorenbijeenkomst voorlichting mogen geven over het werk van Small 
Miracles. Naast mooie gesprekken leverde dit een mooi bedrag op voor onze Stichting. 

Nieuws uit Hongarije 

Nieuws uit Nederland 

http://www.small-miracles.nl/
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Zoals al eerder is aangegeven zijn wij bereid om in een kerk of bij een organisatie in het land een presentatie te 
geven, om zo het werk van Small Miracles meer bekend te maken. Ook een collecte in uw kerk of op uw 
verjaardagsfeest is natuurlijk altijd van harte welkom. 
Bestuur 
Gerard Wiersema gaat het bestuur verlaten. Hij is vanaf 2015 bestuurslid geweest, waaronder 
penningmeester en is ook 2x in Oekraïne geweest bij projecten van Small Miracles. Small 
Miracles had en heeft echt zijn hart! We bedanken Gerard voor zijn werk voor de Stichting en 
wensen hem Gods zegen toe. 
 
Wij hebben op 29 november een symposium bezocht van CPOE, Christelijk Platform Oost 
Europa, hierin werken christelijke organisaties samen die hulp verlenen in Oost Europa. Het 
thema was: Verscheurd tussen veerkracht en verwoesting. Dit ging ook over de mentale gezondheid bij 
vluchtelingen. In Oekraïne, de landen daar omheen en hier in Nederland wordt daar aandacht aan besteed. We 
weten intussen veel meer over wat langdurig blootstaan aan angst, stress, gemis, etc. kan veroorzaken. Goed dat 
hier aandacht voor is. Geregeld lezen of horen we iets over de oorlog in Oekraïne. Toch hebben we weinig idee wat 
voor impact een oorlog werkelijk op je heeft. En hoe het land eigenlijk stil staat in allerlei ontwikkelingen. Is vrede 
niet veel belangrijker dan besprekingen over aansluiting bij de EU, om maar iets te noemen? 
 
Decembergift 
Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle support die we krijgen om dit mooie werk voort te zetten! We voelen ons 
ook gesteund door gebed. Met alle financiële steun kunnen we mooie dingen doen.  
Hebt u nog ruimte voor een extra gift? Dan willen we die bestemmen voor aankleding van de kamers in het 
kindertehuis die opgeknapt zijn voor de meisjes met beperking. De kamers zijn keurig behangen en geverfd, maar 
het ontbreekt nog een beetje aan aankleding: iets aan de muur, gordijnen, een lekkere bank, hulpmiddelen in de 
douches, een kastje hier en daar. En ook een muziekkamer en een crearuimte staan nog op een verlanglijstje.. 
U kunt een gift overmaken op NL58 ABNA 0572 5069 02 o.v.v. aankleding kindertehuis. 
 
Als u uw periodieke bijdrage wilt verhogen, kunt u dit zelf bij uw bank in orde maken. Bent u nog geen vaste 
donateur? Via onze website www.small-miracles.nl kunt u zich melden.  
En volgt u ons ook op Facebook of Instagram? 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, ook in 2024! 
 
Hartelijke groet, namens het bestuur, 
 
Bram Melse, voorzitter 
info@small-miracles.nl 
06-51839080 
 

← Jurjen      Ruth↑ 

Rebekka ↓  Hanna → 
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